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Stille Zaterdag 

 

Paars  

Paars is de kleur van stil worden en ruimte zoeken 

vanuit de Bron tot inkeer komen 

en bevrijding vinden 

 

Thema: In doeken gewikkeld  

 

Stilte  

 

Inleidende woorden 

 

Gebed 

 

Lezing: Johannes 19: 38 – 42 NBV21 

 

Stilte 

 

Gedachten bij lezing en liturgische schikking  

 

We zingen ‘God, verbreek in ons de stilte’ (Zingenderwijs 63 – melodie: The 

Rose) – 1 en 2   

 

God, verbreek in ons de stilte waarin wij gevangen zijn: 

Laat de leegte minder schrijnen en verzacht de diepe pijn. 

Richt ons steeds weer op het leven zodat wij niet in de ban 

van de dood blijven verkeren door het zwijgen overmand.  

 

Leg uw lied op onze lippen, geef uw woord ons in de mond. 

Leg uw hand op onze schouder en heel onze diepste wond. 

Ga met ons op onze wegen, leg uw liefde in ons neer 

waarmee wij hen blijven noemen, steeds opnieuw en telkens weer.  

 

 

 



Tekst: ‘Om een teken’ van Niek Schuman  

 

Wij kunnen niet leven zonder een teken, 

een simpel signaal dat in ons bestaan 

niet louter het toeval de dingen bepaalt, 

maar dat tenslotte al onze lotgevallen 

veilig geborgen zijn in uw handen, 

dat al onze haren die ter aarde vallen 

zorgvuldig door U worden geteld. 

Maar gééf ons dan bij tijden dat teken, 

als wij U zoeken, laat U dan vinden, 

verras ons en maak ons veerkrachtig. 

 

Ook kunnen wij dit niet geloven: 

dat heel die bonte wereld van mensen  

en al wat bestaat op deze aarde 

roerloos verzinken zou in het niets, 

als zou de geschiedenis nergens toe dienen 

dan om voorgoed te worden vergeten, 

een dovende ster in een zwijgend heelal. 

Maar zég dan iets, spreek toch één woord 

en wij zullen genezen, toon ons de zin, 

dan zullen wij zin zien en krijgen.  

 

Wij zoeken een teken, een teken van leven, 

en onze doden zeggen helemaal niets. 

Maar U dan, die de geringen verheft 

en in de dorheid het water doet stromen, 

God van Sara, Rebekka en Rachel, 

God van Hanna, Elisabet en Maria, 

wees ons te machtig, gedenk uw genade, 

zend ons uw licht en uw trouw tegemoet.  

 

Lezing: Mattheüs 12: 38 – 40 NBV21 

 

We zingen ‘We zoeken stil uw aangezicht’  

(Zingenderwijs 173 – mel.: gezang 463 Liedboek voor de kerken) – 1, 2 en 3 

 

Wij zoeken stil uw aangezicht, uw stem verwachten wij. 

Ons hart is op uw woord gericht, waarmee uw Geest ons pad verlicht 

en onze nacht verdrijft. 

 



Ons bidden is een zoekend kind dat naar de toekomst vraagt. 

Uw Geest waait krachtig als de wind, waardoor uw woord ons leven vindt 

en ons naar morgen draagt. 

 

Raak met die goede Geest ons aan en neem ons bij de hand. 

Laat onze ogen opengaan voor woorden die geschreven staan:  

Uw voetspoor in het zand.  

 

Overweging bij het gedenken van onze doop  

 

Geloofsbelijdenis(staande) – tekst: Alfred C. Bronswijk, melodie: lied 221 

 

De hemel is de mens zo ver nog niet. 

De schepping ligt niet tevergeefs te wachten. 

Op aarde woont niet louter het verdriet. 

De wereld is geen akker vol met klachten. 

Want om ons heen spelt God het nieuwe lied 

van liefde, méér dan wij hier ooit verwachten. 

 

De liefde heeft hier onder ons gewoond. 

Zijn handen deelden zegen en verzachtten 

de zuchten, die in stilte uitgestroomd 

als vragen, onvoltooid op antwoord wachten. 

Hij is het water en Hij is het brood, 

het licht van leven in de doodse nachten. 

 

In Hem heeft God zichzelf nabij gemaakt, 

de schepping tastbaar doel en zin gegeven, 

de aarde in genade aangeraakt, 

de wereld met een lofgedicht omgeven.  

Ik adem op: bevrijdt en nieuw ontwaakt 

schenk ik, U, God, in Christus heel mijn leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We gedenken onze doop  

 

Zingen lied 686: 1, 2 en 3  De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt  

 

De Geest des Heren heeft 

een nieuw begin gemaakt, 

in al wat groeit en leeft 

zijn adem uitgezaaid. 

De Geest van God bezielt 

wie koud zijn en versteend 

herbouwt wat is vernield 

maakt één wat is verdeeld. 

 

Wij zijn in Hem gedoopt 

Hij zalft ons met zijn vuur. 

Hij is een bron van hoop 

in alle dorst en duur. 

Wie weet vanwaar Hij komt 

wie wordt zijn licht gewaar? 

Hij opent ons de mond 

en schenkt ons aan elkaar. 

 

De Geest die ons bewoont 

verzucht en smeekt naar God 

dat Hij ons in de Zoon 

doet opstaan uit de dood. 

Opdat ons leven nooit 

in weer en wind bezwijkt, 

kom Schepper Geest, voltooi 

wat Gij begonnen zijt. 

 

Gebed 

 

Slotlied: 681  Kom tot ons, o heil’ge Geest’ 

 

Kom tot ons, o heil’ge Geest, ontsteek in ons het vuur van uw liefde. 

Kom tot ons, o heil’ge Geest, kom tot ons, o heilige Geest  (2x) 

 

We verlaten in stilte de kerk 

 


